
Marche & Abruzzo
Twee van de meest  ongerepte regio ’s  van de laars

8 DAGEN / 7 NACHTEN



De Marken is net Italië in het klein, met de prachtige kust van de Adriatische zee, de
zachtglooiende heuvels van het binnenland en de spectaculaire bergtoppen van de

Apennijnen.
Abruzzo is één van de meest ongerepte regio's in Italië, gelegen

 halverwege de laars aan de Adriatische kust en het hart van de Apennijnen. Het is een prachtig
 stuk authentiek Italië met bergen, stranden, de mooiste dorpjes

 en gastvrije Italianen.



dag 1 

Zaventem – Bologna –
Pesaro

Afspraak op de luchthaven te Zaventem voor onze vlucht naar
Bologna. Aankomst op de luchthaven van Bologna en transfer naar
ons hotel **** te Pesaro voor het avondmaal en de overnachting.



Na ons ontbijt begeven we ons naar Urbino.
Het historisch centrum staat op de
Werelderfgoedlijst van Unesco. Bij aankomst
verkennen we met een lokale gids het
indrukwekkende Palazzo Ducale dat Federico
da Montefeltro liet bouwen. Hertog Federico,
was naast een militair genie, ook een groot
bewonderaar van kunst. Andere
bezienswaardigheden zijn de Monastero di
Santa Chiara, een vroeger klooster, de Dom,
de belangrijkste kerk van Urbino, en de 14e
eeuwse romaans-gotische kerk van San
Domenico (bezoeken van buitenaf). 

Daarna begeven we ons naar Gola del Furlo of
de Furlo Kloof, waar we eerst onze lunch
nuttigen op een locatie waar Mussolini graag
kwam. In de namiddag genieten we van deze
spectaculaire kalkstenen kloof, die in de loop
van miljoenen jaren is uitgesleten door de rivier
de Candigliano. Langs de rivier loopt een stuk
van de antieke ‘Via Flaminia’, de weg die door
de Romeinen in 220 voor Christus werd
aangelegd tussen Rome en Fano. Keizer
Vespasianus liet er een tunnel graven, die nog
altijd in gebruik is. Terug naar Pesaro voor onze
overnachting en avondmaal.

dag 2

Pesaro – Urbino – 
Gola del Furlo – Pesaro 



Na het ontbijt vertrek en bezichtiging van de
Grotten van Frasassi, de grootste van Europa.
Het unieke van deze grotten is dat ze juist
niet donker en nauw zijn, maar enorm ruim,
hoog en licht. In de grootste ruimte past zelfs
de Dom van Milaan. Een deel van de grotten
is pas in de jaren ‘70 ontdekt en sinds 1974
is een deel opengesteld voor het publiek. Een
loopbrug leidt je door alle ruimtes en een
sfeervolle verlichting richt de aandacht op de
mooiste formaties van stalactieten en
stalagmieten.

Na onze lunch rijden we verder naar Loreto.
Reeds vanuit de verte merk je de koepel van de
Basiliek van het Heilig Huis ‘Casa Santa’ op. De
basiliek houdt het midden tussen een kerk en
een vesting. Het is een heel bijzonder
bouwwerk wat Loreto tot een wereldwijd
bekend bedevaartsoord maakt met veel
kopieën wereldwijd. Verder naar ons hotel****
gelegen pal in het wondermooie Ascoli Piceno.
Avondmaal in één van de talrijke leuke
restaurantjes in de buurt van het hotel.

dag 3

Pesaro – Grotten van Frasassi –
Loreto – Ascoli Piceno



Na het ontbijt bezoeken we ons
verblijfsoord Ascoli Piceno, ook wel de
stad met de honderd torens genoemd. De
stad heeft een historisch centrum uit de
Renaissance en de middeleeuwen, rijk
aan geschiedenis en cultuur. Naast vele
torens vind je hier ook talrijke adellijke
paleizen, een Romeinse brug en vele
pleintjes, waarvan de Piazza del Popolo
de grootste en bekendste is. Het
beroemde historische café van Meletti,
wordt beschouwd als de woonkamer van
Ascoli. Na dit bezoek rijden we naar de
Adriatische Zee waar we eerst onze lunch
aan de prachtige Riviera delle Palme
nemen. We bezoeken ook San Benedetto
del Tronto die vooral gekend is voor zijn
kleurrijke visserij en zelfs de grootste
vismarkt van Italië heeft! Avondmaal in de
buurt van het hotel.

dag 4

Ascoli Piceno – Riviera della
Palme – San Benedetto del Tronto 



Na een typische lunch rijden we naar de Costa
dei Trabocchi, beroemd om zijn houten
vissersplatformen die met hun lange, stevige
poten al eeuwen de woeste zee trotseren en
met hun tentakels diverse soorten vis uit het
water hengelen. Ze ogen als grote insecten, de
befaamde trabocchi aan de Zuid-Adriatische
kust. We laten ons meeslepen in de verhalen
van weleer en brengen natuurlijk bezoek aan
een van de trabocchi (ook wel trabucchi
genoemd). Verder naar Sulmona, het mooiste
stadje van Abruzzo waar we de volgende 3
nachten doorbrengen in een viersterrenhotel.
Avondmaal in het hotel

Na ons ontbijt verlaten we Ascoli Piceno en
de Marken. Verder doorheen het Calanchi
gebied, een regionaal natuurpark van
kalksteen formaties met zijn grillige vormen
die in duizenden jaren uitgesleten door weer
en wind. Eerste stop van de dag in de
kunststad Atri, een van de oudste
nederzettingen in midden Italië!

De kathedraal die uit de 13de eeuw stamt,
werd gebouwd op de plek waar voorheen een
Romeins badhuis stond met de bijbehorende
mozaïeken. Een curiositeit die je kan zien door
een glazen paneel op de vloer van de kerk. Een
40-tal fresco’s van Andrea de Litio uit de 15de
eeuw zijn bewaard gebleven. De Opera
gebouwd in 1881 als replica van de Scala in
Milaan, met een vergelijkbare akoestiek en
ongetwijfeld even grote pretenties vormt het
orgelpunt van het oude centrum. 

dag 5

Ascoli Piceno – Atri – Costa dei
Trabocchi – Sulmona



Via een indrukwekkend Canyon en een
schilderachtig berglandschap rijden we naar
Scanno, in de voetsporen van één van de
bekendste kunstenaars uit Nederland: Escher. Nou
ja, niet precíes in zijn voetsporen: Escher reisde
per ezel en over smalle bergpaadjes. We nemen
hier een typische lunch op een schapenboerderij
met lokale producten en vooral uitleg over de
beroemde ‘Tansumanza’, de schapentrek naar
Puglia erkend als Unesco werelderfgoed. Verder
naar het oude middeleeuwse dorp Anversa degli
Abruzzi, dat wordt afgebakend door een groep
huizen gebouwd op kliffen en wordt gedomineerd
door de ruïnes van het Normandische fort. Vanaf
de kloven kun je de typische gebouwen zien
genaamd “case dei lombardi”, gebouwd door
noordelijke arbeiders die in de regio opereerden
tussen de tweede helft van de 15e eeuw en het
einde van de 17e eeuw. Avondmaal en
overnachting in ons hotel.

dag 6

Sulmona – Scanno – Anversa 
In de voormiddag verkennen we Sulmona, ook
wel de mooiste stad van de Abruzzen
genoemd. Het is de belangrijkste plaats in de
Valle Peligna, een prachtig uitgestrekt dal
omringd door bergtoppen. We starten met een
bezoek van de Corso Ovidio. De belangrijlkse
straat, die het hart van het oud centrum
doorsnijdt met prachtige monumenten zoals
het prachtige Complesso della Santissima
Annunziata. Eveneens komen we langs een
standbeeld van Sulmona’s meest beroemde
inwoner, de Romeinse liefdesdichter Ovidius.
Verder bekijken we ook het aquaduct met zijn
21 bogen dat het uitgestrekte Piazza Garibaldi
oversteekt. Wat opvalt zijn niet alleen de
gebouwen maar de talloze kleurrijke etalages
waarin de meest beroemde schatten van de
stad worden uitgestald: de bitterzoete confetti
van Sulmona of gesuikerde amandelen. 



dag 7

Sulmona – Capestrano – Bominaco –
Navelli 

Vandaag beleven we wederom een heel bijzondere dag. We starten in
Capestrano geroemd om zijn mythisch beeld ‘de krijger van Capestrano’. In een

wondermooi natuurschoon rijden we verder naar het klein en onopvallend
gehucht Bominaco. De adembenemende weg er naartoe ligt op zo’n duizend

meter hoogte .  Wie verwacht nu dat hier een van de grootste kunstschatten van
Abruzzo verborgen ligt? Het Oratorio di San Pellegrino maakt, samen met de
naastgelegen Chiesa di Santa Maria Assunta, deel uit van een abdij die naar

verluidt in de late achtste eeuw ontstond dankzij Karel de Grote, die op doorreis
was in dit gebied en de martelaar San Pellegrino wilde eren op de plek waar hij

vermoedelijk was begraven. Het wordt omringd door prachtige, kleurrijke
fresco’s in de stijl van de zogenaamde scuola abruzzese, uit de dertiende eeuw.
De fresco’s zijn ook bijzonder en kunsthistorisch van belang, omdat ze dateren

van vóór Giotto, de Italiaan die algemeen wordt gezien als de vader van de
moderne schilderkunst. In Navelli leren we alles over het saffraan, het 'Goud van

Abruzzo', tijdens een bezoek aan een saffraanboerderij waar we het oogsten,
verwerken en proeven van saffraan ervaren.



We sluiten de reis af in Frascati, een populaire
bestemming voor wie houdt van lekkere wijn. Al
eeuwenlang wordt op de heuvels rond de stad
aan wijnbouw gedaan. Handelaars en pelgrims
op weg naar Rome hielden hier graag halt om
zich in één van de vele fraschette te goed te
doen aan een kruik frisse en goedkope wijn. De
naam fraschette verwijst naar de frasche, een
bundel twijgen die aan de gevel van een
herberg werd gehangen om de toevallige
passanten erop te wijzen dat de eigenaar een
vat wijn had klaarstaan. Wie dorst had kon zich
hier laven aan de lokale wijn. Voedsel diende
men zelf mee te brengen. Dat verdiende
overigens ook aanbeveling, want wie teveel
wijn dronk zonder iets te eten werd algauw
dronken en dat zag de herbergier liever niet
gebeuren. De mooie traditie van de fraschette
wordt in Frascati nog steeds in ere gehouden.
Hier genieten we nog van een typische lunch.
Verder naar Rome (Fiumicino) voor onze vlucht
huiswaarts. Transfer terug naar onze
vertrekplaats.

Na het ontbijt verlaten we Sulmona en de
Abruzzen. We rijden door de regio Lazio
richting Rome. We komen langs enkele
charmante dorpjes die samen de Castelli
Romani vormen: zeventien bellissimi
burchtdorpjes die zich nestelen in het groen.
Met dank aan de vruchtbare vulkaangrond
zijn de stadjes altijd behoorlijk rijk aan lokaal
lekkers geweest. Culinair gezien kom je er als
Italiëliefhebber dan ook volop aan je trekken,
van geurige porchetta en blozende
bosaardbeitjes tot romige carbonara en frisse
Frascati DOC. Maar dat niet alleen: ook qua
historie, cultuur en landschap hebben de
Castelli Romani veel te bieden. Hier kun je je
batterij echt even opladen, omringd door
groene heuvels, prachtige panorama’s en
warme, gastvrije mensen. Laat je betoveren
door de verschillende plaatsjes met hun
statige palazzi en elegante villa’s. 

dag 8

Sulmona – Castelli Romani –
Frascati – Rome – Zaventem 



H o t e l  R o s s i n i  * * * *H o t e l  R o s s i n i  * * * *



H o t e l  D i  S a b a t i n o * * * *H o t e l  D i  S a b a t i n o * * * *   



H o t e l  O v i d i u s * * * *H o t e l  O v i d i u s * * * *     



Vluchten Brussel – Bologna & Rome – Brussel met Brussels Airlines

Touringcar ter plaatse gedurende het volledige verblijf

Ervaren Nederlandstalige gids gedurende het volledige verblijf 

2 overnachtingen in hotel Rossini****  te Pesaro basis van halfpension 

2 overnachtingen in hotel Di Sabatino**** te Ascoli Piceno op basis van kamer en ontbijt

3 overnachtingen in hotel Ovidius****  te Sulmano op basis van halfpension 

5 avondmalen

Alle vermelde uitstappen en ingangsgelden zoals vermeld in het programma 

 6 heel typische lunches met inbegrip van water en ¼ wijn

 BTW, huidige luchthaventaksen en garantieverzekering

Inbegrepen 

Het programma is onder voorbehoud in functie van de vluchturen

en plaatselijke omstandigheden. 

De hotels zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Je verblijft

in bovenstaande of gelijkwaardige hotels. 



Overige avondmalen  (dag 3 – 4)

Annulatie- en bijstandsverzekering 

Niet inbegrepen



Specifieke vragen? 
Contacteer ons 

011/705.500 of
info@deblauwevogel.be 
Sint-Truiden, Luikersteenweg 54 
Nieuwpoort, Valkestraat 6 
Brussel, Bergstraat 58


